
PIANOWANDLAMPJE 
 

Ik ben begonnen met het nadenken over het ontwerp van het wandlampje. Ik wou graag iets maken wat mij 

interesseert, maar ook iets waar ik graag de hele dag naar wou kijken, dus om op te hangen aan mijn muur. Ik 

wist dat ik in ieder geval iets wou maken wat met muziek te maken had, en uiteindelijk kwam ik op mijn 

uiteindelijke ontwerp: een octaaf uit een piano. Ik vond dit ontwerp mooi omdat het heel simpel is, maar 

toch iets is wat ik leuk vind omdat ik al bijna mijn hele leven pianospeel. 

 

 

 



Bij het maken van het wandlampje was ik begonnen met het uitzagen en verven van het ontwerp dat ik had 

gekozen. Vervolgens had ik het frame gezaagd en geboord. Daarna de behuizing van het lampje in het frame 

gezet. Nadat ik het had getest, heb ik mijn ontwerp aan het frame geplakt met houtlijm. 

 

 

 



Ik vond het een heel leuk project om te doen en ik heb er veel van geleerd. Ik ben heel tevreden met het 

eindresultaat, en ik ga het wandlampje ook zeker ophangen in mijn kamer. 

 

 


